
 

 
 

 
 

Chinezen uit Makkum 
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De bekende en eeuwenoude aardewerkfabriek Tichelaar brengt in 1929 een markante 

serie met Chinese figuren op de markt. Het was al bekend dat het initiatief hiertoe 

voortkwam uit de vraag van de Londense importeur fa. Martin van Straaten. Die had in zijn 

assortiment een serie Chinese porseleinen tegels, maar door de Chinese Burgeroorlog die 

in 1927 uitbrak droogde de aanvoer op. De zoektocht naar alternatieven kwam uit in 

Makkum. 

   
Jan Pluis heeft nu alle voorstellingen uitgezocht, allen met hun naam in Chinese karakters 

en de transcriptie daarvan. Deze serie wordt ook geplaatst in het kader van een 

eeuwenlange interesse van tegelbakkers in de Chinese cultuur, die in de twintigste eeuw 

ook bij andere Nederlandse fabrikanten weer opleeft. In enkele vitrines zal het verhaal van 

deze tegels met Chinese voorstellingen getoond worden, samen met originele Chinese 

tegels. Later dit jaar kunnen we dan ook de publicatie van het nieuwe boek verwachten. 
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