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Omdat Nederland z6 veel leuke musea heeft,
maken we een tour. En vragen we een directeur
om kunst- en cultuurtips. Deze week: Johan
Kamermans van het Nederlands Tegelmuseum
in Otterlo.

HET NEDERLANDS
TEGELMUSEUM

Wat voor soort museum is het Nederlands Tegel-
museum? “Het vertelt een verhaal over vier eeuwen
ononderbroken design op het formaat van de vier-
kante tegel. In de Gouden Eeuw waren tegels een
praktisch bouwmateriaal, vochtwerend en makkelijk
schoon te maken, om kleur en licht in huis te bren-
gen. Toen men rond 1900 de techniek beheerste om
weerbestendige tegels te maken, paste dat bij de
mode van de art nouveau om kleur en ornamenten
op de gevels van gebouwen aan te brengen.” Waar-
om moeten we erheen? "Deze zomer zijn enkele zalen
helemaal nieuw ingericht als resultaat van een unieke
samenwerking met het naburige Kroller-Mualler Mu-
seum. Dat Helene Kroller-Muller een gepassioneerd
kunstverzamelaar was is algemeen bekend, maar dat
ze zeker zo enthousiast was over haar Oudhollandse
tegels weten veel minder mensen. Haar collectie
heeft vanaf dit jaar een vaste plek bij ons gekregen.”
Wat is het meeste bijzondere object in uw museum?
“"L'’Elefante Felice, een kleurig en glanzend wandreliéf
uit 1961 voor de vakantievilla van koningin Juliana en
«Bernhard in Porto Ercole. In omvang en techniek een
huzarenstukje van de Hongaars-Nederlandse kera-
miste Judith Laqueur-Réveész.” nederlandstegelmuseurn.nl
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Deze vrolijke en kleurrijke Instagrampagina
hoort bij het online magazine Paradijsvogels.
Met kunst-, cultuur- en reistips en bijzondere
logeeradressen. Veel van de reistips zijn dicht
bij huis en vooral wandelaars kunnen fijne
info van deze site halen.
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Deze Hanzestad ligt pal aan de rivier de 1Jssel. Wie aan
de overkant parkeert, kan met het pontje overvaren.
Dwaal door de straatjes, plof neer op een terras aan het
water en neem een kijkje in de hofjes en galeries in het
oude centrum. Beroemd is de Deventer Boekenmarkt op
zondag 4 augustus is, met meer dan 6 km aan kramen.

7 deventerboekenmarkt.nl



